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% y Onder de Wieken

Zondagsbrief
Zondag 21 september 2025
Kleur: groen

Startzondag

‘Kijk, laat je verrassen door het werk van God’s Geest’

lllustratie bij ‘Kijk! Verwonder je..’

Vandaag vieren we de start van het winterwerkseizoen met een
feestelijke dienst en dag. Het programma en alle info vindt u op pag. 8.

Tijdens de dienst is Open ruimte voor Ontmoeting,
onder andere met Frank Boerebach
Elianne en Gabriel nemen afscheid van de kinderkring en
worden welkom geheten in de kerk.

Voorganger: mevr. Johanne Boot
Ouderling van dienst: Ada Dieleman
Organist: Jan de Feijter
Koster: Leen Dieleman
Videowall: Eric de Frel

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt
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Orde van dienst

Orgelspel
Voor-oefenen van liederen o.l.v. Henk Siersema en het Startdag-koor

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Dienst van de Voorbereiding
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtslied: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
Lied 971: 1en 2 (zo mogelijk staande)

Zingt een nieuw lied voor God de Heere
en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand

en het verstand

gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen

en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

Gedicht: ‘Kijk verwonder je’

Zingen: ‘De Heil’'ge Geest geeft taal en teken
vervolg lied 971: 3

De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al Zijn gaven uit.

De Vader Zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.



Wees ons nabij

en maak ons vrij

in dit Uw heiligdom.

Kom, Heere Jezus, kom! (daarna gaan allen zitten)

Bemoediging en Groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Ene
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt en nooit loslaat
Allen: het werk dat zijn hand ooit begon
Voorganger: Genade zij u en vrede van God,

die onze vader en moeder wil zijn
en van Jezus Christus,
die wij noemen Zijn zoon,
door de heilige Geest.
Allen: Amen.

Inleiding bij deze dienst

Gebed om ontferming

Glorialied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren
Lied 217:1,3,5

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Door U geschapen om uit U te leven;

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde

naar de voltooiing.



Dienst van de Schriften

Gebed van de zondag ‘Met Jou’

Kinderlied: ‘Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen’
Tekstschrijver: Liedtekstgroep Apostolisch Genootschap
Componist: R.M. Blom)

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v. Corien de Haas

Lezing: Exodus 33: 18 — 23 Lectrice: Ada Dieleman

Zingen: 'De wind wij zien hem niet’
Lied 676: 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen

De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht

als na een enge droom.

Vanuit de overkant,

een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Lezing: Handelingen 8: 26 — 40
Zingen: 'Heer, raak mij aan met uw adem’
Lied 695: 1, 3,4

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.



Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent

voor wie nu naast mij staan.

Overweging
Meditatieve muziek

Zingen: 'Kijk, laat je verrassen door het werk van God Geest',
vers 1 allen, 2 koor en 3 allen / tekst en melodie: Anne Drent
Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Met nieuwe ogen
kijken: de Geest is ons omgeven, vindt steeds nieuwe wegen, in ons
daaglijks leven: opmerkzaamheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. De Geest is in beweging: een
briesje kan ons wekken, de Geest kun je ontdekken, op onverwachte plekken:
verwondering. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. De vruchten om te
dienen: genade om te geven, vuur en vlam beleven, inspiratie delen:
veelkleurigheid. Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.

Open ruimte
Frank Boerebach vertelt over een bijzondere ontmoeting tijdens
zijn wandeltocht ‘Heel Nederland'.

Elianne en Gabriel heten we welkom in de kerk.

Zingen: ‘Er zijn al zo’'n twaalf jaar verlopen’
(melodie ‘Lied bij de doop’ uit: Geroepen om te zingen, lied 79)

Er zijn al zo’'n twaalf jaar verlopen

sinds jij hier het levenslicht zag.

De weg lag nog helemaal open;

soms een traan, maar ook heel vaak een lach.

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel anderen in zee:
Je vader of moeder, een vriend of een mens

die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’.
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Vanaf dat begin, alle dagen,

zei God steeds: ‘Ik houd ook van jou,

als 't moeilijk is wil Ik je dragen

je troosten bij pijn en bij kou.’

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die ander in zee:
Een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God,

die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee.’

Dat was toen maar je leeft in het heden.

Ook vandaag ga je verder op weqg.

De kinderkring is straks verleden,

maar hoor goed wat een ieder nu zegt:

Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jullie in zee;
en hopen en bidden, dat jij later ook

heel gewoon zegt: ‘lIk leef met je mee.’

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven bestemd voor Heel Nederland.
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om het leven van mensen met kanker
een beetje meer HEEL te maken.
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Tijdens de collecte luisteren we naar het lied dat Elianne uitzocht voor deze dienst:
‘You're way’s better’ van Forrest Frank

‘Uw weg is de beter’
God, ik ben zo dankbaar voor hoe U mij gezegend hebt.
Uw weg brengt me altijd hoger.
Zelfs op mijn donkerste dagen bent U een licht. Mijn Messias.

God, ik heb U meer nodig dan ooit

Zou U mijn hart heel willen maken?

Ik heb gezocht tot mijn hoofd er pijn van deed
Dat Uw manier beter is, moest ik ontdekken

Uw weg is beter, beter dan de rest

Gebeden - dankgebed — voorbede — stil gebed
afgewisseld met 3 x: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ - lied 368g
afgesloten met het ‘Onze Vader



Slotlied: ‘Geest van hierboven’
Lied 675: 1en 2 (zo mogelijk staande)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.

Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn.

Halleluja!

Heenzending en zegen
beantwoord met gezongen ‘Amen’  (Lied 431c)

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

Aansluitend is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris met iets lekkers!



Programma Startdag

Het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van God’s Geest’
staat centraal op deze dag, zowel in de dienst als in de activiteiten
erna.

Bij de dienst staan de stoelen zo opgesteld, dat er een Open Ruimte
in het midden ontstaat. Ruimte voor de Geest... Daar ontvangen we
Frank Boerenbach en de kinderen die afscheid nemen van de
kinderkring in ons midden.

Na de koffie met lekkers, kunt u kiezen waar u/ je aan mee wilt doen:
-een fietstocht o.l.v. Kees Biesheuvel en Corry Siersema naar een bijzonder
middelpunt van onze kernen. Fiets je mee?

-een workshop ‘Kijk! Wat zie ik?’, olv Johanne Boot en Peter Mahu

We gaan op verrassende wijze foto’s maken van onze kerk en elkaar.

Wie zelf geen foto’s kan of wil maken wordt geholpen.

Het mailadres voor de foto van uw keuze is: pknhoekvideowall@outlook.com

Om 12.45 uur verwonderen we ons samen over de smaak van de lunch, die we met en
voor elkaar maken. Om 13.30 uur ronden we af met een korte terugblik.

Omzien naar elkaar

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

Janneke Bakker is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Eeklo

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,
naar mevrouw Nelly Hoogstraate, Azaleastraat en
naar mevrouw Van Dixhoorn-Luteijn in Vremdieke, k. 217

Bij de komende dienst

Zondag 28 september, dienst om 10.00 uur waarin dhr. Henk Siersema
hoopt voor te gaan.

De collecte tijdens deze dienst is voor PAX vredesweek

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat
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Bij de komende weken

Dinsdag 23 september: Open Kerk en Middaggebed
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur,
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Woensdag 24 september: Ook Hoek houdt van schoon!
Maandelijks opruimen van zwerfafval. Vertrek om 13.00 uur vanaf de kerk.
Je hoeft je niet aan te melden.
Graag handschoenen meenemen, als je die hebt. Voor grijpers en vestjes
wordt gezorgd.
Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.

Dinsdag 30 september: Kom erbij! — Kom op de koffie met spelletjes
Van 25 september t/m 1 oktober vindt de landelijke Week tegen Eenzaamheid

plaats. Rondom deze week worden er in de gemeente Terneuzen verschillende
activiteiten georganiseerd.
Ook onze gemeente werkt hieraan mee.

U en jij bent van harte welkom voor koffie of thee met een bolus. Voor degenen
die het leuk vinden is er de mogelijkheid om spelletjes te spelen.

Opgeven kan via de lijst in de ontmoetingsruimte of
via aan-z: tel. 0115-56 30 15(keuze 6) / welziin@aan-z.eu

Laten we samen werken aan het
tegengaan van eenzaamheid.

Mededelingen

Kinderkring, we zoeken jou!

Na de startdienst stoppen Marinka en Danielle na vele jaren met de kinderkring,
we blijven met z'n vieren over.

We willen, ondanks dat er soms geen kinderen zijn, toch kinderkring blijven
aanbieden.

Omdat de kinderkring dan best vaak terugkomt, hopen we dat iemand ons team
wilt versterken, zodat we weer eens per 5 of 6 weken kinderkring hebben.

Wil je eens meekijken? Dat kan natuurlijk! Geef maar door aan Dagmar, Adri-
Anne, Corien of Kobi.

We hopen snel iets van je te horen!

Dagmar  dagmar_siersema@hotmail.com / Corien  leco@zeelandnet.nl
Adri-Anne biesheuvellogo@zeelandnet.nl 7/ Kobi heeringa@zeelandnet.nl
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Start sloopwerkzaamheden voormalige kerkgebouw te Sluiskil.

Na een lange periode van voorbereidingen en het verkrijgen van de juiste
vergunningen is er nu een aanvang gemaakt tot herinrichting van het totale
perceel.

Naast een artikel in de PZC heeft dat ook binnen social media de nodige
aandacht en bijbehorende reacties opgeleverd met name ten aanzien van de
klok.

Vooralsnog is de klok met behulp van de vrijwilligers van het Museum Sluiskil
opgeslagen op het terrein van dit museum.

We zijn dankbaar dat deze organisatie met zijn vrijwilligers ons heeft willen
helpen om dit karwei te klaren.

Graag roepen we nog even in herinnering wat we als voormalige kerkenraad van
de toen nog zelfstandige Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil met u als
gemeenteleden hebben besproken over de toekomstige herbestemming van de
Klok.

“Als voormalige kerkenraad van PSS samen met de projectontwikkelaar te
zoeken naar een mogelijkheid tot en bijbehorende financi€le haalbaarheid van
de klok in een klokkenstoel een plaats te geven op het terrein waar de
herontwikkeling gaat plaatsvinden”.

Binnenkort hebben we daarover een nieuw gesprek met de projectontwikkelaar
om te bekijken of dit gaat lukken ook rekening houdend met de procedures

die daar ongetwijfeld ook nog een rol spelen. Daarnaast was er een budget
beschikbaar binnen de voormalige Pg PSS hetgeen als gemarkeerd geld is
verantwoord binnen de openingsbalans van de nieuwe Pg Onder de Wieken.
Zodra er meer nieuws is zullen we dat aan jullie mededelen.

Groeten.

Arno
Albert
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Van de website: Geloven in de Delta
Ds Corine van Eck nieuwe classispredikant Delta

De classis Delta is heel blij u haar nieuwe
classispredikant te kunnen voorstellen:

ds Corine van Eck uit 's Heer Hendrikskinderen.

Zij volgt in deze functie ds Arie van der Maas op die
op 4 juli jl afscheid nam als classispredikant en
wordt daarmee ‘het nieuwe gezicht van de classis
Delta, het aanspreekpunt en gezicht van de kerk in
de regio’.

Ds Corine van Eck werd na een zorgvuldige sollicitatieprocedure verkozen als
nieuwe classispredikant. Zij heeft ruime ervaring met de veelkleurigheid binnen
de classis, is bekend met de theologische verschillen in de regio en kent de
uitdagingen van de verschillende soorten gemeenten.

Met de nuchterheid die haar eigen is wil ds Van Eck zich met name richten op
de positieve dingen in de Delta.

Vanmiddag vindt de bevestigingsdienst plaats in Wolphaartsdijk, waar ds. Corine
van Eck sinds 2007 predikant is.
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Van de duurzaamheidsgroep:

Tip van de maand

U denkt natuurlijk: die groene tip is verdwenen in een
roze wolk huwelijksgeluk van Santina en Jonas!

En toch is dit vooral een ‘groene’ duurzaam trouwjurk!

De kledingindustrie heeft een zware impact op ons
milieu. Bovendien wordt onbruikbaar en slecht textiel
gedumpt in ander landen.

Tijd om bewust met kleding om te gaan. Zéker met
kleding die je maar één keer draagt.

Vroeger waren de trouwjurken duurzaam. Uit de
trouwjurk van mijn moeder werd een doopjurk én een
wiegbekleding gemaakt. Maar mijn trouwjurk hangt al
32 jaar ongebruikt in de kast. En waarom?

Michele Piet begon in 2015 met het aanbieden van tweedehands trouwkleding in
Middelburg met haar kledingbibliotheek. Zij wil mensen aanmoedigen te
recyclen. En met naald en draad maakt ze kunstwerken voor ieder persoonlijk.
De uren die zij nodig heeft zijn niet te tellen. Het is net zoals een dominee ‘een
roeping’ om duurzaam elke bruid, ook voor weinig geld te kleden. En niet alleen
de bruid. Ze kleedt hele filmsets.

Deze maand dus de tip om duurzaam naar je

. . Koop alleen wat je nodig hebt
kleding te kijken. P J g

The Clothing Loop is een initiatief waarmee 2 Koop tweedehands,
mensen gemakkelijk kleding kunnen ruilen met leen of huur
anderen in hun buurt. Er is ook een loop in 3 Kies herbruikbaar of
Terneuzen. Het is leuk, gratis en duurzaam! gerecycled

En misschien wordt het tijd dat ik mijn

trouwkleed ook eens naar Middelburg breng... Eecfcoar ot venoop

Groet! Saskia Ketelaar Repareer kapotte kleding

Maak het weer als nieuw

N O 01 b

Maak er iets nieuws of iets
anders van

CLOTHING L OP 8 Lever in voor hergebruik

en recycling

9 Pas als niets anders kan,
is het afval
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